n het landelijjke Leur
verwelkomen wij u

> . graag om met ons de
heerlijke jaarmarkt te vieren.

Puun‘okaal en heel gezellig.
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‘het broodje van ons allemaal’

Een ultra-lokaal broodje hamburger met een Leurse
Angus Hamburger, een broodje uit Bakhuis Leur, zoetzuur
van de Hagert en huisgemaakte ketchup en mayonaise
van restaurant de Leurse Hof.

Mooie verhalen uit het Land van Maas & Waal

Middeleeuws en hedendaags vermaak
voor jong en oud

De lekkerste streekproducten proeven
en kopen

Muziek om bij weg te dromen

Hapjes en drankjes onder de bomen

* Inclusief een lot voor de Leur-loterij.
Gratis entree voor kinderen tot 12 jaar.

Restaurant de Leurse Hof, De Heerlijkheid Leur,
Woonzorgboerderij de Hagert en Bezoekers-
centrum Land van de Heerlijkheden.
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